
Suriname 



Grenzen verleggen (loslaten)………



zorgt voor mooie momenten!

‘leren is reizen naar je toekomst’
’reizen is leren in het nu ’



en spannende momenten…..



Verschillende culturen leven in harmonie 
naast elkaar



De geschiedenis 



Armoede en rijkdom staan letterlijk 
naast elkaar 



Niet alles hoeft vandaag………



Het onderwijs is heel verschillend en toch 
hetzelfde

klassikaal onderwijs

uniform vlaggenparade zorgvuldigheid

ouderwets

structuur/orde



van blijven hangen in het zien van 
belemmeringen



tot in het zien van mogelijkheden 



Voor de klas 



De groep was top!



Afsluiting 

Suriname

No spang

Uit mijn comfortzone

Alles los kunnen laten

Verrijking 

Krachtige kwetsbaarheid



De cadans is je balans

Buiten je comfortzone is where the magic happens!



Einde!


